Over de voorstelling "VertederDingen" door Erik Burke.
Een geestig maar ook vertederend verhaal van mensen... én dingen !

Een reiziger maakt voor u zijn koffers open en laat dierbare voorwerpen hun verhaal
vertellen.

Het ijzeren brilletje van meme, een trouwportret, ‘n suikertje of oude knuffelbeer...
door een subtiel spel van associatie en herinnering ontrafelt Erik Burke het geheim der
dingen...

Bijna 100 voorwerpen heeft Erik Burke met zorg verzameld. Of het nu om een
sigarenpijpje of een toiletverfrisser gaat, een bloempot of een oud horloge, telkens weer
verbergt het object een origineel, poétisch verhaal.

Met een eigenzinnige blik op de dingen om ons heen, nodigt 'VertederDingen' ons uit, om
anders te kijken naar de dagelijkse werkelijkheid. Want het potentieel van één enkel ding
is soms zo groot, dat het als een capsule een hele wereld kan bevatten.

Dat bewijzen de ruim 30 auteurs die met u hun "VertederDingen" delen : Rutger Kopland,
Wislawa Szymborska, Gerrit Komrij, Toon Tellegen, Ida Gerhardt, Cees Buddingh, Judith
Hertzberg maar ook Godfried Bomans, Maarten Asscher, Louis Paul Boon, Felix
Timmermans en vele anderen...

"VertederDingen" wordt telkens opnieuw een zoektocht. Samen met u, want het publiek
mag mee beslissen welke voorwerpen hun geheimen prijsgeven...

Over Erik

Erik Burke studeerde af als laureaat Toneelspeelkunst met grote onderscheiding, aan de
Studio Herman Teirlinck.

Tot zijn bekendste tv-werk behoort onder andere de rol van agent Geert in "Wittekerke" of
de kale openbare aanklager in "Deman". Hij speelde ook in de eerste bioscoopfilm van de
Franse succesauteur Eric Emmanuel Schmidt "Odette Toulemonde".

Bijzonder trots is hij op zijn eigen (vaak literaire) projecten, zoals "De Dichter en De Chef",
"VertederDingen", "Prioritijd" en “BlijVers". Daarnaast is er de boeiende voordracht
“Lastige Mensen (en hoe ze te overleven). Maar er zitten veel woorden in zijn hoofd, want
momenteel toert hij ook met een aangrijpende monoloog over Wereldoorlog | : "Soldaat
Peaceful” en de meeslepende vertelling “WonderLijk”.

Bij de radio was hij jarenlang een vertrouwde stem, eerst bij De Nachtradio, later bij Radio
2.

Bij jongeren werd Erik Burke een vertrouwd gezicht, als de gevaarlijke Ko in de
succesvolle Ketnet-reeks Galaxy Park en recent als de mysterieuze meneer Parmentier in
“GameKeepers”.

Erik Burke is naast zijn carriére als acteur ook docent aan de Kunstacademie van Deurne.



